Mijn kleine geschiedenis

Tegen de achtergrond van grote
wereldgebeurtenissen

Rijkgevuld en gevarieerd, dat is wel het minste wat je van
het leven van Anny Laureys-Blancquaert kunt zeggen.
Onder de kerktoren blijven is aan haar niet besteed: als
kind in Belgié leeft ze al in twee culturen — in de stad
en op het land, in Nederlands- en Franstalige middens
— en daarna trekt ze in het spoor van haar echtgenoot-
diplomaat de wereld in. Van dichtbij Nederland tot
ver Chicago, van warm Zambia tot kil Moskou, van
swingend Londen tot wondermooi Joegoslavié. En op de
achtergrond voltrekt zich de Grote Geschiedenis van de
voorbije eeuw.

Dat er op haar boek als titel ‘mijn bewogen leven' zou
staan, wilde Anny niet, maar gewoontjes kun je haar
verhaal ook bezwaarlijk noemen. Voor familie, vrienden
en kennissen schreef ze Mijn kleine geschiedenis. Met
veel humor en zelfrelativering, en vooral een flinke dosis
levenslust.




