Dit werk is er gekomen dankzij het collectief geheugen van
tien personen. Sommigen hiervan hebben zich reeds uit het
actieve  bedrijfsleven  teruggetrokken. Zij hebben
getuigenissen afgelegd, hun bedenkingen en meningen
geformuleerd.

De interviews die Clepsydre van hen afnam, waren
doorspekt met grappige, soms verrassende, maar altijd even
interessante anecdotes. Nu en dan waren het ook
emotionele momenten. Nooit vergeten we de intellectuele
vitaliteit van een dame van meer dan negentig jaar. De
lange handdruk en de ontroerde blik van een man die pas
na lang aandringen toestemde om zijn levensverhaal te
vertellen, zullen ons eveneens altijd bijblijven.

Deze mannen en vrouwen die ons hun vertrouwen
schonken, zijn de ware auteurs van dit boek.

Wie de geschiedenis van Socomer leest, leert een vijftig
jaar oud bedrijf kennen waarvan de omzet de voorbije
zestien jaar vertienvoudigde. Wie zijn de stichters? Aan
welke problemen moesten ze het hoofd bieden? Waaruit
hebben zij de energie geput om zo'n hoge toppen te
scheren? En hoe heeft de nieuwe generatie het schip in
nieuwe wateren weten te loodsen zonder de principes van
de grondleggers te verraden?... Tussen de regels van dit
verhaal tekenen zich de veranderingen af in de
bedrijfswereld en in de Belgische economie van de
voorbije halve eeuw.

Met ons spreken is
geschiedenis schrijven




